
Tiểu sử Má chúng tôi 

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta 

hãy ca tụng danh thánh của Ngài!... Chớ quên các ân huệ của Ngài. 

(Thi-Thiên 103:1-2) 

Má yêu dấu của chúng tôi, bà Nguyễn Phan Mary, quả phụ Mục sư 

Nguyễn Lĩnh, là trưởng nữ của Cố Mục Sư Phan văn Hiệu và Bà Trương 

thị Chạm. Bà được sinh ra vào ngày 10 tháng 7 năm 1928, tại Thủ Dầu 

Một, Bình Dương, Việt Nam, khi ông bà ngoại chúng tôi chuẩn bị trở về 

tiếp tục năm thứ hai tại Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Má là chị cả của 

sáu em nam nữ trong gia đình. Mục Sư Nguyễn văn Thìn đã làm phép 

Báp Têm cho Má năm 1941. Lúc đó cha mẹ bà đang hầu việc Chúa tại 

Hội Thánh Đà Nẵng. Bà nhắc lại trong hồi ký lòng biết ơn như thế nào 

khi được lớn lên trong một gia đình có lối sống khiêm tốn. 

Má là một trưởng nữ có trách nhiệm và rất gần gũi với bố mẹ. Bà đã 

giúp đỡ trong nhiều mục vụ, từ truyền giáo đến trẻ em. Má cho biết bà 

rất vui mừng mỗi khi có ai tiếp nhận Chúa, giống như bà đã nhận được 

một món quà quý báu vô cùng. - “Người nào nếu được cả thiên hạ mà 

mất linh hồn thì có ích gì?” (Ma-thi-ơ 16:26a). 

Rồi một ngày nọ, Má chúng tôi cảm nhận tiếng gọi phục vụ Chúa sau 

khi nghe một bài hát của Tiến sĩ Tống Thượng Tiết, có tựa đề “Hư 

Không” – “Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư 

không, Thay thảy luống hư không, chỉ linh công còn hoài.” Sau đó 

chẳng bao lâu, bà ghi danh vào học Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. 

Tháng 4 năm 1952, được sự đồng ý của cha mẹ, bà đã đính hôn với Ba 

chúng tôi là cố Mục sư Nguyễn Lĩnh. Đám cưới đã diễn ra vào ngày 17 

tháng 8 năm 1952, do giáo sĩ Carlson chủ lễ, tại nhà thờ Đà Nẵng. Má 

luôn cảm ơn Chúa vì ý muốn hoàn hảo của Ngài trên đời sống Ba Má. Ê-

sai 55:8-9. 

 

47 năm ở Việt Nam, 23 năm hầu việc Chúa với Ba (1928-1975)  

 

*** Năm 1952, Má theo Ba ra Huế, thủ đô của miền Nam Việt Nam lúc 

bấy giờ, để lập Hội Thánh tại Bến Ngự. Ba lúc đó là một thanh niên 24 



tuổi, mới ra trường, vừa lập gia đình, được cố Mục Sư Lê văn Long, Chủ 

nhiệm Hạt  Bắc Trung Bộ ủy nhiệm. Bến Ngự nằm gần cửa Thượng Tứ 

dẫn vào Hoàng cung. Ở đó vẫn chưa có một người tín hữu Tin lành nào. 

Thay vào đó lại có nhiều chùa Phật giáo và nhà thờ Công giáo. Chỉ có 

một nhà thờ Tin lành nằm trên đường Ngự Viên, gần chợ Gia Hội và chợ 

Đông Ba. 

*** Sau hai năm ở Bến Ngự, Má theo Ba lên Trạm Hành, cách Đà Lạt 

27 km. Ba Má hầu việc Chúa ở đó, cũng chăm sóc các tín hữu ở Cầu Đất 

ở phía bắc, Lạc Lâm ở phía nam, và xa hơn về phía nam đến Đơn Dương 

hay Dran. Nhà thờ Trạm-Hành được xây trên một ngọn đồi; phải bước 

20 bậc đá mới tới được cửa. Nhà thờ và tư thất ban đầu có mái tranh, sàn 

và tường bằng gỗ. Trạm-Hành có khí hậu quanh năm mát mẻ, nhưng 

đường rất trơn trợt khi trời mưa. 

*** Sau sáu năm ở cao nguyên, vào tháng 8 năm 1960, Má theo Ba về 

vùng đất ấm hơn là Quảng Ngãi, thay thế Mục sư Lê Châu. Ba Má 

thường đi với ông bà giáo sĩ Livingston tham dự nhiều buổi truyền giáo 

ở Nghĩa Hưng, Bình Sơn, Châu Ổ, An Cường, Phước Thiện, Lệ Thủy… 

Nhiều người đã tin Chúa và vẫn trung tín cho đến ngày nay. Ba Má hầu 

việc Chúa tại Quảng Ngãi từ năm 1960 đến giữa năm 1964. 

*** Giữa năm 1964, Má lại theo Ba ra Đà Nẵng khi Ba gia nhập Đoàn 

Tuyên Úy trong Quân Đội miền Nam Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi 

làm tuyên úy chính thức, Má hổ trợ Ba lúc ông làm Mục sư tại Hội 

Thánh Đà Nẵng. Má luôn ở bên cạnh Ba trong suốt bốn năm từ 1964 đến 

1968, khi Ba công tác tại các địa bàn của Quân đoàn II chạy từ Đà Nẵng 

đến Nha Trang. Sau đó, Ba Má chuyển đến vị trí mới của Ba ở Sài Gòn. 

Nhờ ơn Chúa, Ba Má đã thành lập nhà thờ Tô Hiến Thành. Nhà thờ này 

vừa tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Thánh vào ngày 23 tháng 9 

năm 2023. Một lần nữa, chỉ bởi ơn Chúa và trong kế hoạch kỳ diệu của 

Ngài, Má có đủ sức khỏe để thực hiện một video clip chúc mừng nhà thờ 

Tô Hiến Thành. Chỉ mới chín tuần trước đây thôi. Cám ơn Chúa. Tất cả  

vinh quang thuộc về Ngài! 

*** Ba chúng tôi rời chức vụ tuyên úy vào năm 1968. Một lần nữa, Má 

lại theo Ba đến hầu việc Chúa hai năm tại thành phố Ban Mê Thuột xinh 

đẹp. 



*** Năm 1970, bà theo Ba đi hầu việc Chúa tại một thành phố xinh đẹp 

khác, trong một vùng cao nguyên khác. Đó là Đà Lạt. Ba Má ở đó bốn 

năm, cho đến mùa hè năm 1974. 

*** Cũng trong năm 1974, bà theo Ba về Nha Trang, nơi Ba được bổ 

nhiệm làm Mục sư Giám đốc Hành chánh tại Chẩn Y Viện Tin Lành, 

Hòn Chồng, Nha Trang. 

*** Và như quý vị đã biết, biến cố tháng Tư năm 1975 xảy ra, gia đình 

chúng tôi xuôi nam vào Vũng Tàu, kế đến là Sài Gòn. 

 

48 năm ở Hoa Kỳ (1975-2023) cũng là 23 năm với Ba trong chức vụ 

cho đến tháng Ba năm 1998, khi Ba về với Chúa 

 

Gia đình chúng tôi rời Sài Gòn tối ngày 22 tháng Tư năm 1975. Một 

tuần sau đó, vào đầu tháng Năm, chúng tôi đến Los Angeles, California. 

Ba Má bắt đầu chức vụ chăn bầy giữa vòng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

*** Má theo Ba đến hầu việc Chúa tại Boise, Idaho. Gia đình chúng tôi 

ở đó 3 năm. 

*** Rồi Má theo Ba đến phục vụ Chúa hai năm ở Salem, Oregon, “Tiểu 

bang Xanh.” 

*** Năm 1980, bà lại theo Ba đến chức vụ mới ở San Francisco. Họ 

cùng nhau phục vụ Chúa ở đó bốn năm. Nhờ ơn Chúa, Ba thành lập 

những nhà thờ mới cho người Việt tại Oakland, Newark, San Pablo. Má 

luôn ở phía sau và hết lòng hổ trợ Ba. 

*** Ngày 6 tháng Ba, năm1998, Ba về với Chúa. Má tiếp tục là thành 

viên tích cực của Hội Thánh San Pablo trong nhiều năm sau đó. 

*** Năm 2004, Má bắt đầu phục vụ Chúa với tư cách là Công tác viên 

Mục Vụ tại nhà thờ Silicon Valley. Tại đó, bà giúp dạy lớp Trường Chúa 

nhật cho người lớn và tham gia các buổi thăm viếng cầu nguyện. 

*** Bắt đầu từ tháng 11 năm 2012, Má phục vụ Chúa tại nhà thờ 

Berryessa. Khi còn khỏe mạnh, Má tích cực tham gia nhiều hoạt động 

trong Hội Thánh như thăm viếng, cầu nguyện, nhắc nhở người khác đến 

nhà thờ qua điện thoại. Bà thích tham gia lớp học Trường Chúa nhật trên 

Zoom và hiếm khi bỏ lỡ buổi học Kinh thánh vào tối Thứ Tư hàng tuần 

trên Zoom, từ 7:30-9 giờ tối. Tạ ơn Chúa, lần cuối Má tham gia Zoom 

để học Kinh Thánh là tối thứ Tư ngày 1 tháng Mười Một vừa qua. Ngày 



hôm sau, thứ Năm ngày 2 tháng Mười Một, Má yếu đi và được đưa vào 

phòng cấp cứu. 

Má chúng tôi luôn quan tâm đến sự kêu gọi và mục đích của Chúa trên 

cuộc đời bà. Bà đã hoàn tất mọi vai trò, trong mọi giai đoạn của đời 

mình cách tốt đẹp, trong tinh thần kính Chúa, yêu người. Bà phục vụ 

Chúa, hỗ trợ Ba chúng tôi và nuôi dạy chúng tôi bằng sự khôn ngoan của 

Ngài. Bà đã gần gũi với các con, cháu, chắt của mình. Má như là một 

loại keo đặc biệt mà Susan Gale nói đến, "Những người mẹ giống như 

keo dán. Ngay cả khi mình không thể nhìn thấy họ, họ vẫn gắn kết cả gia 

đình lại với nhau.” 

*** Vào tối Chúa Nhật 12 tháng Mười Một, năm 2023, lúc 7 giờ 22, 

Chúa đã đưa Má chúng tôi về thiên quốc ở với Ngài. Một sự ra đi thanh 

thản bình yên, trong tình yêu thương và sự hiện diện của các con. Bây 

giờ Má đang ở với Cứu Chúa của đời sống bà, mãi mãi vui hưởng vinh 

quang và sự tốt lành trọn vẹn của Ngài. 

Một người cô ruột của Má, góa phụ cố Mục sư Nguyễn duy Xuân, hai 

em trai của Má là Phan ứng Nghiệm và Phan ứng Thời, hai em gái của 

Má là Phan Thái Bình và Phan Thu Hương, cùng mười con của Má, ba 

nam, bảy nữ, với các phối ngẫu, 22 cháu, và 14 chắt vẫn còn đang sống 

tại Hoa Kỳ. Mitch Albom có nói, “Khi nhìn vào mắt mẹ, bạn thấy được 

tình yêu thuần khiết nhất có thể tìm thấy trên quả đất này.” Vâng, cảm 

ơn Má vì tình yêu thuần khiết đó đã theo sát mỗi chúng con cho đến khi 

Má thở làn hơi cuối cùng. 

 

Chúng con tạ ơn Chúa vì ân điển và lòng thương xót của Ngài đã gọi Má 

làm con cái và tôi tớ Chúa hơn 95 năm. Má thực sự đã có một cuộc sống 

phước hạnh, thỏa lòng trên đất tạm. Thật khó tưởng tượng niềm vui Má 

đang tận hưởng bây giờ khi Má đang dầm mình trong sự hiện diện của 

Chúa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và vinh quang vô đối của Ngài mãi mãi!  

 

Chúng con tạm biệt Má với lòng ngợi khen Chúa! 

 

 

 

 


